
Caeciliafeest 
 
Op 10 november vierden we met ons koor weer het Caeciliafeest. We openden de dag 
met het zingen van de H. Mis in de Lambertuskerk. Daarna gingen we naar de gezellig 
versierde zaal in de Boukoul. Bij de ingang hoorden de mensen bij welke groep ze zaten. 
 
Wie zin had, kon al een kop koffie of een ander drankje halen bij de bar. Al gauw zaten de 
mensen gezellig met elkaar te praten. Ondertussen werd het buffet opgesteld achter de 
schermen. Toen dit klaar was, konden we groep voor groep naar voren komen en ons 
bedienen van alle lekkere dingen, die uitgestald stonden. 
 
Nadat iedereen genoeg gegeten had, openden de dames van de activiteitencommissie 
met een kort lied op de melodie van Que Sera. Het refrein kon iedereen meezingen. 
Hierna deelden Truus, Tiny en Annie foto's uit van A Cappella uit vroegere tijden. Er 
kwamen heel wat verhalen los en de nodige lachsalvo's! 
 
Intussen was Jan van Kempen met zijn keyboarden gearriveerd. 
Omdat we nog even tijd hadden voordat alles klaarstond, hebben we het ballonnenspel 
met de mensen gestart. Grote hilariteit, want het viel nog lang niet mee om een beestje 
in elkaar te zetten. Maar men vond het wel heel leuk! Uiteindelijk kwamen er nog echte 
"kunststukjes" tevoorschijn! 
 
Toen de muziek startte, stond de vloer in een mum vol dansende mensen. Dat verraste 
ons zeer, zeker ook omdat ze bleven dansen! 
 
Nadat we even een pauze hielden, hebben we het spel met de Memorykaartjes 
uitgelegd. Iedereen kreeg een kaartje en moest als de muziek begon, zijn 
danspartner zoeken die hetzelfde kaartje had. 
Tussendoor riep Jan van Kempen (de keyboardmeneer):” Wisselen”, en dat werd ook 
gretig nagevolgd. Men vond het erg leuk om eens lekker te kunnen dansen! 
Aansluitend hieraan vroeg Jan de dames op de vloer om in twee rijen te gaan staan. 
En er werd de Zorba gespeeld. En natuurlijk gedanst. Dit zag heel leuk uit. Daarna waren 
de heren aan de beurt.  Zij moesten in een lange rij achter elkaar op de vloer gaan zitten. 
Jan speelde een zeemanslied en de heren moesten er de roeibewegingen bij maken! 
Veel gelach en plezier!  
Na nog een korte pauze kon men nog doordansen en dit werd ook gedaan. Jan heeft 
zelfs nog langer doorgespeeld dan afgesproken was.  
 
Uiteindelijk begonnen de eerste mensen naar huis te gaan, echter niet voordat ze ons 
uitgebreid bedankten voor de gezellige middag en zeiden, dat het volgend jaar weer zo 
mocht gaan.  
 
Al met al een zeer geslaagd Caeciliafeest. Iedereen ging voldaan naar huis. 
 
Wij hebben nog met een aantal mensen opgeruimd. Dit was snel klaar. 
Van de bloemen, die op de tafels stonden, heb ik boeketjes gemaakt. En de volgende 
dag uitgedeeld aan de activiteitencommissie. Hiervan heb ik nog weken plezier gehad. 
 
 
Een groet van de dames van de activiteitencommissie, Truus, Tiny, Annie en Hilde 
(verslag). 


